EEN ZWARE STILTE

Hoe de opstand van de Mobondo het westen van de DR Congo ontwricht - samenvatting
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Het is een samengestelde, multi-etnische beweging. Onder de Mobondo bevinden zich
Yaka, maar ook leden van andere gemeenschappen, soms zelfs Teke. Veel van hen
voelen zich slachtoffer van onrecht en van een verzwakt traditioneel gezag, veroorzaakt
door de afwezigheid van de Congolese staat. De strijders zijn meestal mannen tussen 15
en 60 jaar, al nemen soms ook minderjarige jongeren deel. De meesten zijn lokale
jongemannen die in hun eigen regio actief zijn. De Mobondo rekruteren in de
omgeving, vooral onder Yaka die zich vernederd voelen door traditionele Tekechefs of die
zonder werk zitten. Deze nieuwe leden worden dan geinitieerd en geindoctrineerd.

De rekrutering gebeurt vaak met beloften van loon en landbouwgrond. Daarnaast
spelen groepsdruk, angst en de behoefte om frustraties te uiten een rol. De strijders
maken gebruik van bijgeloof en rituelen, zoals fetisjen, om zichzelf moed in te spreken en
bescherming te zoeken.

Interview met voormalige Mobondo-strijders, Maluku, mei 2025

De beweging is niet gecentraliseerd maar opgebouwd uit tientallen bolwerken. Elk
bolwerk werkt grotendeels autonoom en wordt geleid door een plaatselijke commandant,
vaak de “generaal’ genoemd. Dat verklaart ook de verschillen in hun manier van
optreden en in de eisen die ze stellen. Toch bestaat er een zekere centrale structuur, met
een “intellectuele auteur”, enkele “voorzitters” en een militaire leider.

De Mobondobeweging omvat groepen en individuen met uiteenlopende drijfveren.
Sommigen verzetten zich tegen de verkoop van gronden en de belastingen die
traditionele chefs opleggen, terwijl anderen vooral de dominante positie van de Teke op
het Batekeplateau aanvechten. In het begin richtten de aanvallen zich vooral tegen de
traditionele chefs, die het symbool vormden van macht en grondbezit. Naast deze
oorspronkelijke groepen, die vooral lokale grieven en verzuchtingen volgden, kwamen er
ook andere facties op: de zogeheten ‘Mobondo Kuluna’'. Zij zijn vooral uit op persoonlijk
gewin en houden zich bezig met plunderingen en geweld in Kwango, Kwilu en Maluku,
wat de onveiligheid in de regio verder vergroot.















